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Voorwoord 

Na de fraaie viering van ons 10-jarig jubileum en de zomervakantie gaan we weer fris van start als 

Antonius Gemeenschap. En dat doen we vanaf een nieuwe locatie. Zoals bekend hebben we 

inmiddels afscheid moeten nemen van onze vertrouwde en geliefde plek in de Antonius van 

Paduakerk aan de Nieuwe Groenmarkt. We gaan verder op een nieuwe mooie plek: de H.H. Anna 

en Mariakathedraal aan de Kinderhuissingel, het vaste onderkomen van de Oud-Katholieke 

parochie in Haarlem. We zijn heel blij om vanuit hier vanaf nu ons werk te kunnen voortzetten. 

De omslag van deze nieuwsbrief laat nog eens zien dat het gebouw alleen al een mooie plek is. Het 

kerkgebouw is een ontwerp van architect Henry Zwiers en werd tussen 1936 en 1938 gebouwd.  

Onze activiteiten zijn in de afgelopen tijd toegenomen. Met onze buurtkeukens, de high teas en het 

project Soep Support draait Antonius Kookt op volle toeren. We maken ruimte voor bezinning met 

Aperitief voor de Ziel en ons maandelijkse Vredesgebed.  We zijn als initiatiefnemer van de 

Haarlemse Alliantie Tegen Kinderarmoede (HATKA) strijder voor een betere positie voor jonge 

Haarlemmers die vanwege de financiële situatie thuis hun leven met een achterstand dreigen te 

moeten beginnen. Komend schoolseizoen zal voor de vijfde keer een Jongerenraad van start gaan, 

die wij daarbij begeleiden. En zo is er nog veel meer. 

Al dat werk vergt tijd en handen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we die soms te kort komen 

om alles wat we willen te doen. Extra vrijwilligers op allerlei niveaus zijn dan ook altijd welkom. 

Mocht je mensen in je omgeving kennen die misschien wel zouden willen helpen, tik ze eens op 

hun schouder. 

 

Voor deze september gaan we om te beginnen volop bezig met de Vredesweek. Daarover meer in 

deze nieuwsbrief. Daarin ook een terugblik op ons jubileum, een bliksemactie die we met onze 

partner Stem in de Stad ondernamen tegen plannen om de bankjes op het Hortusplein weg te halen 

om daarmee daklozen te weren, en natuurlijk ons recept van dit kwartaal. 

Aan de slag! 

 

Wim Blüm 

Voorzitter 

 

 

 

 

In deze nieuwsbrief: 

 

 

- De Vredesweek in vogelvlucht 

- Terugblik op ons jubileum 

- De bankjes op het Hortusplein 

- Een vacature 

- Recept van het Kwartaal  

 



Vredesweek  
‘Democratie onder druk. Onvrede. En nu?’ 

 

 
 
September staat voor ons goeddeels in het teken van de Vredesweek. Van 16 tot en met 24 

september zijn er in het hele land activiteit rond het thema van dit jaar ‘Democratie onder druk. 

Onvrede. En nu?’ Als  ambassadeur van de vrede is de Antonius Gemeenschap in Haarlem de 

afgelopen maanden druk bezig geweest om met onze partners weer een vol en inspirerend 

programma in elkaar te zetten. Volgens ons is dat gelukt. We hebben bekende en minder bekende - 

maar niet minder inspirerende - gasten gevonden om met ons over vrede te denken en te praten. Zo 

zal Dominee Gremdaat (Paul Haenen) aanwezig zijn, evenals oud-Tweede Kamerlid Renske Leijten 

en ook  singer-songwriter Raoul Michel en kunstenaar Hans Bossmann. 

 

Het hele programma is inmiddels te vinden in de fraaie programmafolder die ook op onze site te 

raadplegen is >>>> www.antonius-gemeenschap.nl. 

 

In vogelvlucht noemen we hier een aantal van de activiteiten die er in die week te doen zijn. Maar 

raadpleeg dus vooral de folder, want er is meer! 

 

Senbazuru 

Als we het over vogelvlucht hebben, komen we vanzelf 

op een rode draad die door het Vredesweekprogramma 

loopt. Vanaf de eerste dag, zaterdag 16 september, gaan 

we ook in Haarlem aan de slag met een eeuwenoud 

Japanse ritueel voor vrede: Senbazuru. Het betreft het 

vouwen van duizend papieren kraanvogels, die we 

vervolgens over de hele stad willen verspreiden door ze 

donderdag 21 september op de Grote Markt uit te delen. 

Vouw mee! Je zult zien dat het vouwen zelf ook een 

bijzondere ervaring is. Het vouwen van een kraanvogel 

vergt concentratie en hand-oog coördinatie, 

tegelijkertijd kom je in een rustige staat door de focus 

en het werken met je handen en papier.  

 

De vouwmomenten zijn op: zaterdag 16 september van 11.00 tot 15.00 uur, dinsdag 19 september 

van 15.00 tot 18.00 uur en woensdag 20 september van 15.00 tot 18.00 uur. Locatie: Stadsklooster, 

Oude Groenmarkt 7 Haarlem 

 

 

Persvrijheid 

Op de openingsavond gaat de Haarlemse communicatieadviseur en mediastrateeg Jaap Sluijs in 

gesprek met directeur Ruth Kronenburg van Free Press Unlimited en bekroond onderzoeksjournalist  

Vasco van der Boon over het thema persvrijheid, die op tal van plaatsen in de wereld onder druk 

staat. Ook in Nederland?  

Er is muziek van singer-songwriter Raoul Michel, die een aantal klassieke ‘vredesliederen’ ten 

gehore zal brengen. En Dominee Gremdaat zal vanaf de preekstoel enige ‘bemoedigende woorden’ 

spreken. Dit alles vanaf 19.30 uur in de Doopsgezinde kerk, ingang Frankestraat 24.  

 



Regenboogviering 

Op de zondag is er behalve een 

Vredesdienst in de Lutherse Kerk 

onder leiding van ds. Sietse van 

Kammen onder meer ook weer een 

Regenboogviering. Die 

Regenboogviering is dit keer niet in 

de Grote Kerk, maar in het 

Slachthuis in de Slachthuisbuurt. En 

het belooft een spannende viering te 

worden met vragen over religie en 

LHBTIQ+: enerzijds zit er een 

allergie op religie, weerstand tegen 

‘gelovig zijn’ en religie in brede zin, en anderzijds vindt een aantal kerken én LHBTIQ+-ers in 

Haarlem het ongelooflijk belangrijk dat er contact is en verbinding wordt gelegd. Hoe gaan we dat 

doen? 

 

Stilstaan, letterlijk 

Stilstaan bij Vrede? Dat kan natuurlijk ook letterlijk. Kunstenaar Hans Bossmann nodigt daarom 

iedereen uit om mee te doen aan een levend kunstwerk: ‘Sta Stil Voor Vrede!’ Drie keer zal het 

kunstwerk worden opgebouwd, op drie verschillende locaties. Neem een zelf gemaakt of zelf 

gekozen symbool mee dat vrede uitdrukt. Verzoek van de kunstenaar: géén politieke of religieuze 

symbolen graag. Het kan een tekening, een boek, een foto, een beeldje, een kledingstuk of iets 

anders zijn.  

Waar en wanneer: zondag 17 september van 14.00 uur tot 15.00 uur op de Grote Markt, dinsdag 19 

september van 16.00 uur tot 17.00 uur op het Marsmanplein in Noord, en vrijdag 22 september van 

11.00 uur tot 12.00 uur op het Da Vinciplein in Schalkwijk. 

 

 

Renske Leijten 

Het veel geprezen oud-Tweede Kamerlid - Haarlemse bovendien -  Renske 

Leijten is uitgenodigd voor het houden van de Vredeslezing, die ze zal houden 

op donderdag 21 september  in de H.H. Anna en Mariakathedraal van de Oud-

Katholieke parochie aan de Kinderhuissingel.  

Leijten komt spreken over ‘democratie en oorlog’ en over ‘de vaardigheid die 

je nodig hebt om te blijven analyseren vanuit het perspectief van een 

geweldloze oplossing’. Een aanrader. 

 

 

 

 

 

 

Als gezegd: dit is bij lange na niet alles. Er zijn activiteiten voor en door 

kinderen, workshops, nog meer lezingen, nog meer activiteiten, op nog meer 

locaties. Zie daarvoor dus onze website.  

 

 

 



Terugblik op ons jubileum 
 

De zomer is weer voorbij en we kijken vooral vooruit. Maar niet zonder hier graag toch nog even 

een blik terug te werpen op een bijzondere jubileumweek. 

We hielden onze wervingsactie ‘Gasten aan Tafel’ om geld in te zamelen voor onze buurtkeukens 

van Antonius Kookt. De verkoop van ons speciale Antonius Brood en de proefpakketten van 

Brouwerij het Uiltje bracht in totaal 1.000,- euro op. Dank aan allen die op deze manier hebben 

bijgedragen aan het laag houden van de kosten van de maaltijden van onze gasten. De verkoopweek 

op locatie ShareLocal werd afgesloten met een kleinschalige borrel met gedoneerde pizza’s van 

Woodstone. 

We hadden onze eerste Antonius Lezing. En 

wat voor één! ,,Het wordt lastig om hier een 

volgende keer overheen te komen’’, zei 

bestuurslid Michael Struis  direct na afloop 

terecht.  

Dominee Martijn van Leerdam van de 

Pauluskerk in Rotterdam nam ons mee in een 

prikkelende lezing. 'De kerk zoals we haar 

kennen, gaat naar de haaien. Laten we 

herbouwen', was zijn inspirerende boodschap.  

De lezing van Martijn Leerdam is integraal  

terug te vinden op onze website, via: 

 

www.antonius-gemeenschap.nl/2023/06/15/lezing-martijn-van-leerdam-13-juni-2023 

De lezing werd voorafgegaan door een optreden van Ruud 

Houweling. De Zandvoortse singer-songwriter vulde met 

zijn gitaar en zijn stem de gehele ruimte van de kerk met 

nieuwe liedjes. Hij werd op contrabas begeleid door Egon 

Kracht. 

 

 

 

 

Verder beleefden we bijzondere Antonius-jubileumviering met Pater Franciscaan Rob Hoogenboom 

ondersteund door Wereldmuziek Vocal Group. Dat  was een inspirerend samenzijn rondom het 

thema ‘Precies waar jij nu bent’. 

Dat thema is niet toevallig ook de titel van het verhaal van het verhalenbankje dat we op de laatste 

dag van de jubileumweek konden onthullen. Met de QR-code die is te vinden op het bankje op de 

kop van de Nieuwe Groenmarkt en de Krocht is het verhaal te beluisteren van 

mensenrechtenactivist Aloys Ndakoraniwe uit Burundi, die inmiddels in Nederland een 

vluchtelingenstatus heeft en actief is voor de Antonius Gemeenschap. 

 

Martijn Leerdam. Foto: RS 

Ruud Houweling en Egon Kracht. Foto: RS 



Bankjes op het Hortusplein 

‘De binnenstad is wel van ons allemaal!’ 

 

 
 

 

 
We werden ook boos deze zomer. Verontwaardigd. En daar deden we iets mee. In een losse zin in een artikel 

in de Haarlems Dagblad lazen we dat de gemeente kennelijk plannen had om de bankjes van het Hortusplein 

weg te halen vanwege de overlast die daklozen daar zouden geven en de irritatie daarover bij met name de 

horeca. Dat ging ons al te ver.  

Ja, daklozen geven soms overlast, en daar treedt je dan tegen op. Maar je gaat geen bankjes weghalen om 

daklozen uit delen van de stad te weren. De binnenstad is van ons allemaal. Los van het feit dat die bankjes 

niet alleen door dak- en thuislozen worden gebruikt. Los ook van het feit dat als het over overlast gaat, we 

het ook over de horeca zouden kunnen hebben. 

Het beeld dat de aanblik van armoede vooral stoort als je op een terras zit achter een duur biertje of Aperol 

Spritz, en dát de bankjes dáárom weg moesten, schoot ons in het verkeerde keelgat. 

We schreven daarom met onze partner Stem in de Stad een open brief over onze zorgen aan het college van 

B en W en aan de gemeenteraad. En die brief had effect. De media pakten onze boodschap ruimschoots op, 

en de ene na de andere gemeenteraadsfractie sprak zijn ongenoegen uit over de kennelijke plannen. We 

werden vervolgens ook uitgenodigd bij een open gesprek dat burgemeester Wienen had met betrokkenen die 

overlast ervoeren op het Hortusplein. 

De uitkomst: die bankjes gaan – althans voorlopig – niet weg. Actie geslaagd.  

 



Vacature: Vrijwilliger Stichting Lotus College 

Stichting Lotus College gelooft dat iedereen talenten heeft. De een heeft misschien iets meer 

begeleiding nodig dan de ander om deze talenten te ontwikkelen. Daarom biedt Stichting Lotus 

College jonge horeca-talenten met een verstandelijke beperking de mogelijkheid om zich te 

ontwikkelen tot keuken- en/of bedieningsassistent. Dit doen we bij lunchroom SMAAK en bij de 

bedrijfskantine van Danish Crown. Vanaf januari 2024 komt er een derde locatie bij. 

Voor onze locatie bedrijfskantine zoeken wij een gezellige vrijwilliger die samen met een 

begeleider onze pupillen wil ondersteunen bij de verzorging van de lunch voor het kantoor- en 

fabriekspersoneel van Danish Crown. Heb je een passie voor het werk in de keuken en vind je het 

leuk om deze passie aan onze pupillen over te brengen en hen te begeleiden bij het ontwikkelen van 

hun horeca-skills?  

Ben je de woensdag en/of vrijdag beschikbaar van 10.00-14.00 uur?  

Dan maken we graag kennis met jou! Stuur een mailtje naar info@lotuscollege.nl of bel 023-

2050216 (vraag naar Irma). 

… 

 

Het recept van het kwartaal: Hangop met citroen. ( ca 4 porties) 

 

Hangop maken is super simpel, het enige wat je nodig hebt is wat geduld. 

 

Om zelf hangop te maken gebruik ik een kaasdoek.  Deze was ik 

niet in de wasmachine maar, was ik eerst met koud water zonder 

zeep en kook het vervolgens zowel voor als na gebruik ca 10 

minuten. Zo is de doek steriel en komen er geen vreemde luchtjes 

aan.  

 

Ingrediënten:  

 

1 liter Griekse yoghurt 10% vet 

1 citroen 

3 flinke eetlepels suiker 

 

Benodigdheden: vergiet, pan, rasp, kaasdoek.  

 

Kook de kaasdoek,  laat afkoelen, wring uit,  en leg in het vergiet.  Zet het vergiet op een pan.   

Schep de yoghurt in het kaasdoek en zet  een nacht in de koelkast. De volgende ochtend is de 

hangop klaar voor gebruik. 

 

Rasp het geel van de citroen en meng met twee eetlepels de citroensap en de suiker door de 

hangop. Laat ongeveer een uur staan en je citroen-hangop is klaar voor gebruik.  

 

Na afloop: was de kaasdoek met koud water en kook hem ongeveer 10 minuten. Laat ‘m  drogen en 

hij is klaar voor de volgende keer. 

 

Eet smakelijk.  


