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ACTIVITEITENPROGRAMMA
 HAARLEM



Onvrede, en nu? 

DEMOCRATIE ONDER DRUK

Vrede lijkt vanzelfsprekend, maar de realiteit is anders. Het vereist voortdurende 

aandacht, vooral in een tijd van toenemende onverdraagzaamheid in onze eigen 

samenleving en onophoudelijk geweld elders. Gelukkig gebeurt er al iets. Ieder 

mens kan werken aan vrede, kan meedenken de vrede te bevorderen, kan erover 

praten, van gedachten wisselen en discussiëren over vrede. 

Veel mensen verlangen naar contact met buurtgenoten die tot nu toe vreemden 

voor hen zijn. Of ze willen vredesactivisten ver weg graag een hart onder de riem 

steken door ze een hoopgevende boodschap te sturen. Als je goed om je heen 

kijkt, zie je dat op veel plekken moedige mensen die zich met vallen en opstaan 

blijven inzetten voor vrede. 

SAMENLEVING = SAMEN LEVEN 

Blijvende vrede begint bij een inclusieve samenleving waarin ieder mens een stem 

heeft, ongeacht achtergrond of gender. En met een eerlijke en rechtvaardige 

verdeling van macht, met zeggenschap voor lokale gemeenschappen en sterke 

democratische waarden en instituten.  

In Nederland geloven we graag dat wij die zaken goed op orde hebben. Maar 

onze democratie staat onder druk. Steeds meer mensen wantrouwen de recht-

staat, de politiek, de media. Conflict, haat en geweld liggen dagelijks op de loer en 

als we eerlijk naar de stand van zaken kijken zien we dat het systeem in Nederland 

piept en kraakt onder structureel onrecht, dat de verdeling van macht scheef is en 

dat het sociale weefsel dat onze samenleving bij elkaar houdt afbreekt. 

Wij weten welke gevaren er op de loer liggen als de machtsverhoudingen steeds 

verder uit balans raken en mensen het vertrouwen in instanties en elkaar 

kwijtraken.  Daar moeten we iets mee, want hoe kunnen we in buitenlandse 

conflictgebieden aan vrede en veiligheid bouwen, als de basis waarop ons eigen 

land is gebouwd op haar grondvesten staat te schudden?      

 

Meer over vrede en democratie: www.paxvoorvrede.nl
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Honderden lokale activiteiten komen samen in 
één nationale Vredesweek. Samen maken we een 
krachtig pleidooi voor meer verdraagzaamheid. 
Bekijk hierbij het programma in Haarlem en 
doe mee aan de Vredesweek! 
 



ZATERDAG

16
  SEPTEMBER
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Aperitief voor de Ziel 
We openen de Vredesweek met het Aperitief voor de Ziel, dat is een korte 

dienst die in het teken staat van vrede en democratie. Franciscus en Antonius 

hadden daar al gedachten over. Na afloop is er ruimte om elkaar te ontmoeten 

onder het genot van een aperitief.

OPENING VREDESWEEK

Vechten voor het vrije woord 
Persvrijheid en onafhankelijke media staan steeds meer onder druk, ook in 

Nederland. En dat terwijl mensen onafhankelijke en betrouwbare 

informatie nodig hebben om hun levensomstandigheden te controleren 

en de juiste beslissingen te nemen. Dankzij het werk van journalisten 

kunnen burgers hun eigen overheden en andere machthebbers ter 

verantwoording roepen. Zo vergroten media en burgers samen het 

democratisch gehalte van de samenleving.

Op de eerste avond van de Vredesweek gaat oud-journalist Jaap Slu-
is hierover in gesprek met Ruth Kronenburg - directeur van Free Press 

Unlimited - en  Vasco van der Boon - bekroond onderzoeksjournalist, 

momenteel werkzaam voor Het Financiële Dagblad. 

Het wordt een mooie avond: Er is muziek van singer-songwriter Raoul 
Michel, met een aantal klassieke ‘vredesliederen’. Dominee Gremdaat 
zal vanaf de preekstoel enige bemoedigende woorden tot ons richten. 

En er is een borrel, verzorgd door De Wereld van Jansje.         

Senbazuru
Vouw mee met een eeuwenoud Japanse ritueel voor vrede; 

Senbazuru, de traditie van het vouwen van 1.000 kraanvogels.  

Meer info:  kijk op pagina 6-7 >

19.30 uur

11.00 uur

16.00 uur

Locatie:  Doopsgezind Haarlem, ingang Frankestraat 24

Locatie:  Oud Katholieke Kerk, Kinderhuissingel 74-76 Haarlem
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ZONDAG

17
  SEPTEMBERVredesdienst

Voorganger: Ds. Sietse van Kammen

Regenboogviering op locatie Kom luisteren naar muziek, gedichten en persoonlijke verhalen in het 
Slachthuis. We gaan dit jaar de Grote of St. Bavo uit om tegemoet te komen 
aan mensen voor wie de kerkdrempel te hoog is. De ‘viering’ is dit jaar 
vormgegeven door een breed spectrum van LHBTIQ+-ers. Het wordt een 
spannende, experimentele bijeenkomst waarbij vragen centraal staan over 
Religie en LHBTIQ+. Enerzijds zit er een allergie op religie en weerstand 
tegen ‘gelovig zijn’ en religie in brede zin. Tegelijkertijd vinden een aantal 
kerken én LHBTIQ+-ers in Haarlem het ongelooflijk belangrijk dat er contact 
is en verbinding wordt gelegd. Hoe kunnen we komen tot gezamenlijkheid? 
Welke rol spelen zingeving en spiritualiteit?Deze middag is een initiatief van de Haarlemse Regenboogpartners. Locatie:  Slachthuis, Rockplein 6, Haarlem  

Locatie:  Luthersekerk, Witte Herenstraat 22 Haarlem 

10.30 uur

15.00 uur
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Sta stil voor de vrede 

Doe mee aan levend kunstwerk ‘Sta Stil Voor Vrede’! Wat? 

Kunstenaar Hans Bossmann nodigt alle inwoners van Haarlem 

uit om de wereld te laten zien dat vrede een noodzaak is. Met 

elkaar wil hij een levend kunstwerk vormen. Het duurt 60 

minuten en iedereen, echt iedereen, mag meedoen. Het lev-

end kunstwerk wordt drie keer gevormd op drie verschillende 

locaties. Je mag zo vaak meedoen als je wilt. Hoe? Neem 

een zelf gemaakt (of zelf gekozen) symbool mee dat vrede 

uitdrukt. Géén politieke of religieuze symbolen. Het kan een 

tekening, een boek, een foto, een beeldje, een kledingstuk of 

iets anders zijn. Gedurende een half uur laten we de symbo-

len aan elkaar zien en oefenen we de vorm van het levend 

kunstwerk. Daarna laten we onze symbolen 30 minuten aan 

voorbijgangers zien.   

WAAR EN WANNEER? 
 
Grote Markt
Zondag 17 september  
van 14.00 uur tot 15.00 uur  
 
Marsmanplein 
Dinsdag 19 september  
van 16.00 uur tot 17.00 uur  

Da Vinciplein   
Vrijdag 22 september  
van 11.00 uur tot 12.00 uur  

Vragen?  Mail Hans via: hans@nieuwsgierig.org. 

15.00 uur

ZONDAG

17
  SEPTEMBER
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Gebed voor vrede  
voor stad en wereld
Op elke eerste maandag van de maand houdt de Antonius 
Gemeenschap, na het horen van de sirenes, een gebed voor vrede voor stad en wereld. Deze maandag evenwel is er een extra gebed dat plaatsvindt bij de Soefi gemeenschap in Haarlem.Voorganger: Jaap Willem Hutter van Soefi Contact.

Locatie:  Soefihuis, Burgwal 38-40 Haarlem

12.30 uur

MAANDAG

18
  SEPTEMBER
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DINSDAG

19
  SEPTEMBER

Sta stil voor de vrede 
Doe mee aan levend kunstwerk ‘Sta Stil Voor Vrede’  

Meer info:  kijk op pagina 5 >

Woorddienst 
Korte woorddienst in het teken van de Vredesweek door broeder 

Savio Ebben van de orde der Penitenten een, Franciscaanse orde.        

Om de aandacht te vestigen op vrede, en de kracht van vrede, sluiten we 
aan bij de Vredesweek met het eeuwenoude Japanse ritueel voor vrede; 
Senbazuru, de traditie van het vouwen van 1.000 kraanvogels in één jaar. 
De kraanvogels worden vervolgens op donderdag 21 september tussen 
14 en 16 uur uitgedeeld op de Grote Markt door medewerkers van het 
Stadsklooster (en iedereen die mee wil helpen!). Zo zal onze wens voor 
vrede zich verspreiden door de hele stad. 

Vouw mee!
Het vouwen van een kraanvogel vergt concentratie en hand-oog coördi-
natie. Tegelijkertijd kom je een rustige staat door de focus en het werken 
met je handen en papier. Daarnaast is het samen vouwen van kraanvogels 
verbindend en een mooie gelegenheid om je bewust te worden van het 
belang van vrede en een veilige wereld.

Deze vouwmomenten zijn op: 
Zaterdag 16 september	 	 van 11.00 tot 15.00 uur
Dinsdag 19 september 	 	 van 15.00 tot 18.00 uur
Woensdag 20 september 	 van 15.00 tot 18.00 uur

Locatie: Stadsklooster, Oude Groenmarkt 7 Haarlem

Locatie:  Nieuwe Groenmarkt 12, Haarlem

12.30 uur

16.00 uur

Senbazuru 
1000 kraanvogels voor vrede en geluk
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WOENSDAG

20
  SEPTEMBER

Actie van  
de Lutherse jongeren 
Lutherse jongeren organiseren een leuke activiteit en 

verzorgen een maaltijd met en voor vluchtelingen.  

Scholen in de Vredesweek

Wat wens jij om het land of om Haarlem leuker te maken?

Wat wil jij vragen aan de burgermeester en wethouders om

te regelen voor jou, voor je ouders, vrienden, bewoners, of 

asielzoekers? De leerlingen van enkele scholen, waaronder

de basisschool De Zonnewijzer, buigen zich over deze 

vragen en gaan met elkaar in gesprek om tot een wensen-

boom te komen. Daarvoor is nodig om gezamenlijk keuzes

te maken. Zo kunnen zij ervaren hoe voorstellen en wetten

tot stand komen in een democratisch proces. Het plan 

is om in de Vredesweek de wensen aan te bieden aan de

burgermeester en aan wethouders.

 

Illustratie: Petit Paris Illustraties

Iwan Mehciz (Maze) 1954, schrijver van “Stoplichtendiscrimineren niet!”, komt uit eigen ervaring vertellenover onrecht op de werkvloer en hoe het leven lopen k
an. Een boeiend thema en boeiend verteller met levenservaring.

Graag even aanmelden bij w.blm@kpnplanet.nl 
L
      

ocatie:  Meemaakpodium (Bibliotheek Centrum)              Gasthuisvest 32, Haarlem

12.30 uur

1800 uur

Tot onze spijt
zal de geplande 
lezing van 
Iwan Mehciz 
niet doorgaan. 
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DONDERDAG

21
  SEPTEMBER

Pan y Paz: eten uitdelen 

als symbool voor vrede

De predikant van Doopsgezind Haarlem, Daniel 

Serrano-Bernal, komt uit Colombia. In veel 

gemeenten in dat land wordt elk jaar op 21 

september, de internationale dag van de vrede, Pan y 

Paz georganiseerd. Letterlijk vertaald: Brood en Vrede. 

Een mooie traditie waarbij mensen de straat op gaan 

om brood uit te delen. Eten delen als symbool voor 

vrede en gerechtigheid, en daarbij met wie dat wil in 

gesprek gaan over vrede. Tijdens onze Vredesweek 

halen we een stukje Colombia naar Haarlem en gaan 

we ook aan de slag met ‘Pan y Paz’ en lopen we door 

de stad om brood (en vrede?) te delen.

Locatie: vertrek vanaf ingang Fotogalerie De Gang 

(Grote Houtstraat 43), vervolgens via Lutherse Kerk, 

Stem in de Stad, de St. Bavokerk en vervolgens via de 

Frankestraat naar Doopsgezind Haarlem.

Lezing Renske Leijten
Oud-Kamerlid Renske Leijten komt spreken over democratie en oorlog en over de vaardigheid die je nodig hebt om te blijven analyseren vanuit het perspectief van een geweldloze oplossing. 

Locatie:  Oud Katholieke Kerk, 	
    Kinderhuissingel 74-76 

Haarlem

16.00 uur

20.00 uur
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VRIJDAG

22
  SEPTEMBER

 

Sta stil voor de vrede 
Doe mee aan levend kunstwerk ‘Sta Stil Voor Vrede’  

Meer info:  kijk op pagina 5 >

11.00 uur

Woorddienst 
Korte woorddienst in het teken van de vredesweek door broeder 

Savio Ebben van de orde der Penitenten, een Franciscaanse orde.    

Locatie:  Nieuwe Groenmarkt 12, Haarlem

12.30 uur

19.00 - 21.30 uur
LEZING DOOR YOSHINA DAVELAAR:  

Van communicatie naar kunst,
de weg van de zwarte kunstenaars

Al tijdens haar studie aan de kunstacademie verbaasde het 

de Haarlemse Kunstenares Yoshina Davelaar dat er zo weinig 

bekend is over kunst gemaakt door zwarte kunstenaars.  

Vanuit haar expertise als kunstdocente en fotografe neemt ze 

je mee in haar verrassende zoektocht. Daar waar de zwarte 

kunstenaars hun kunst aanvankelijk primair zagen als een 

communicatiemiddel, kan het zich tegenwoordig steeds meer 

meten met de verschillende kunststijlen en kunstuitingen 

overal ter wereld.

Deze lezing wordt gratis aangeboden door: Bibliotheek 

Haarlem, Vredesweek Haarlem, Koloniaal Haarlem en de 

gemeente Haarlem.

< Gratis kaartje reserveren voor deze lezing?
Reserveer je plek door deze QR-code te scannnen en het for-

mulier in te sturen. Of bekijk de activiteitenkalender op  
bibliotheekzuidkennemerland.nl of ‘Zoek binnen de site’ naar 

“Davelaar”.

Locatie:  Bibliotheek Haarlem Noord, Planetenlaan 170 

Toegang: Gratis  |  Inloop: 18.45 uur

http://bibliotheekzuidkennemerland.nl
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ZATERDAG

23
  SEPTEMBER WORKSHOP DOOR MARCEL KONING:  

Het derde alternatief
Heb je ook weleens het gevoel dat je tegen een muur van weerstand praat? 

Dat de ander niet echt naar je wil luisteren of dat je gelijk in een bepaalde 

hoek wordt geplaatst? Heb jij ook weleens jezelf erop betrapt vooral bezig 

te zijn met de ander te overtuigen en ontdekt dat dit niet helpt om tot een 

overeenstemming te komen? 

Polarisatie en een groeiende kloof tussen bevolkingsgroepen en tussen be-

langenorganisaties kunnen het gevolg zijn. Als jij in je eigen invloedssfeer dit 

wilt tegengaan en onderling begrip en samenwerking wilt versterken, meld je 

dan aan voor deze interactieve workshop, verzorgd door Marcel Koning. 

We verdiepen ons in de volgende vragen:
1.	 óf en zo ja, hoe we ervoor kunnen zorgen dat we elkaar leren vertrouwen.

2.	 hoe voorkom je dat je in een discussie tussen twee uitersten geraakt?

3.	 hoe kun je in een dialoog bereiken dat er werkelijk begrip komt voor de 

doelstelling en belangen van jouw organisatie?

Aanmelding per mail:  
inekedenhollander@gmail.com 

Marcel Koning, trainer van Franklin Covey (bekend van de 7 Eigen-schappen van Effectief Leiderschap en De snelheid van vertrouwen) verzorgt deze workshop die ons helpt te denken in ‘een derde alternatief’ en in het vergroten van vertrouwen door te luisteren om te begrijpen én niet om te antwoorden. De handvatten uit deze professionele workshop kunnen je helpen om de samenwerking te versterken met je eigen achterban, met anderen in je wijk en met de gemeente.

14.00 uur

Locatie:  Kerkgebouw Frieslandlaan 15 in Haarlem

	     (Inloop vanaf 13.30 uur)



www.antonius-gemeenschap.nl

ZONDAG

24
  SEPTEMBER Afsluitende viering 

De Vredesweek wordt afgesloten met een interreligieuze viering 

waarin predikanten van zes verschillende Haarlemse kerken 

gezamenlijk voorgaan. Een moment om te bidden, te praten, 

te luisteren, te mediteren en onze toewijding aan vrede op een 

diverse manier te vernieuwen.

De voorgangers zijn ds. Tom de Haan (Protestantse Gemeente), 

ds. Sabine du Croo de Jongh (Remonstranten), Elly Mulder 

(Stem in de Stad), Alex Noord & Daniel Serrano-Bernal (Doops-

gezinden), Jaap-Willem Hutter (Vereniging Soefi-Contact) en ds. 

Sietse van Kammen (Evangelisch-Lutherse kerk).

MET DANK AAN 
 

Bureau Discriminatie Kennemerland

De Haarlemse Regenboogpartners 

Evangelisch-Lutherse kerk 

Stichting Palanka Negra

Humanistisch verbond 

Doopsgezind Haarlem

Remonstrante kerk

Stem in de Stad 

Soefi contact 

De Ont-moeter 

Yoshina Davelaar  

Oud Katholieke Kerk

Stadsklooster Haarlem

Protestantse Gemeente

Kunstenaar Hans Bossmann

Basisschool De Zonnewijzer

Groenmarktkerkgemeenschap 

Kerk van Jezus Christus en de Heiligen der laatste dagen   R
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Locatie:  Doopsgezind Haarlem, ingang Frankestraat 24

10.30 uur




