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Voorwoord 

We stappen als Antonius Gemeenschap een feestelijke maand in. We bestaan deze maand tien jaar. 
Natuurlijk gaan we dat vieren. En dat doen we op een manier die bij ons past, denken we. Met 
aandacht voor mensen die onze steun kunnen gebruiken. Zo lanceren we ons project ‘Gasten aan 
tafel’, waarmee we geld ophalen om ook mensen die dart echt niet kunnen betalen, kunnen delen in 
de maaltijden die we verzorgen. 
Er is ruimte voor bezinning met onze eerste Antoniuslezing. Ja, we zijn best een beetje trots dat 
dominee Martijn van Leerdam, voormalig predikant in Osdorp sinds begin mei de nieuwe 
predikant-directeur van de Pauluskerk in Rotterdam, die wil verzorgen. De muzikale 
omlijsting daarvan zal gebracht worden door de altijd inspirerende singer-songwriter Ruud 
Houweling. 
En er is meer, maar dat lees je allemaal verderop in de ze nieuwsbief. 

Daarin besteden we ook aandacht aan een ander jubileum, een die we begin mei al vierde: het 
veertigjarig bestaan van het maandelijkse Vredesgebed.  

Voordat onze jubileumweek begint, zijn we juni natuurlijk al feestelijk van start gegaan met de 
tweede editie van Sociaal Culinair: op zondag 4 juni op de Nieuwe Groenmarkt (van 13 tot 17 uur).  

Op deze plek kan ik daarbij vertellen dat we een als Antonius Gemeenschap een nieuw huis 
gevonden hebben. Na afscheid dat we helaas hebben moeten aankondigen van onze vertrouwde 
plek in de Groenmarktkerk, kunnen we nu melden dat we vanaf september een nieuw thuis hebben 
in de H.H. Anna en Mariakathedraal van de oudkatholieke parochie in Haarlem aan de 
Kinderhuissingel. En dat is iets om naar uit te kijken. 
Een feestelijke nieuwsbrief dus, in een feestelijk maand. 

Wim Blüm 
voorzitter  

In deze nieuwsbrief: 



- Alles over de jubileumweek 
- De vrijwilligersborrel 
- Oproep: waar kom jij Antonius tegen 
- Veertig jaar Vredesgebed 
- Kwartaalrecept Pasta met Gesmoorde groenten 
Antonius Gemeenschap bestaat 10 jaar! 

‘Dat vieren we, maar niet alleen en zeker niet vooral voor onszelf. Help ons zoveel mogelijk 
‘gasten aan tafel’ te krijgen.’ 

Jubileumweek: maandag 12 tot en met zaterdag 17 juni 

Om te beginnen verkopen we in de maand juni een speciaal Antonius Brood en een proeverijpakket 
van de Haarlemse bierbrouwerij Uiltje. De opbrengst komt ten goede aan onze buurtkeukens en met 
name aan onze ‘Gasten aan tafel’. We willen vaker dan we nu kunnen, Haarlemmers met een al te 
smalle beurs uitnodigen gratis van onze maaltijden gebruik te maken. 
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Antonius deelt brood uit, Glas in lood, Groenmarktkerk Foto Mapa 

Die verkoop gebeurt vanuit ShareLocal aan de Luitestraat 35 (achter de Jopenkerk): van maandag 
tot en met vrijdag van 16 tot 18 uur. Doe er vooral je voordeel mee, dan doen wij dat ook.  
Ons voordeel is, dat we kunnen delen. Al tien jaar kunnen mensen iedere dinsdag bij een van onze 
twee buurtkeukens terecht voor een driegangenmenu en een kop koffie voor slechts 5 euro. Om die 
prijs zo laag te kunnen houden terwijl de inflatie zich steeds nadrukkelijker laat voelen, zijn we 
extra acties begonnen. Dít is dus onze jubileumactie. 

Het laatste wat we willen is mensen voor wie ook 5 euro nog te veel is, de deur moeten wijzen. 
Natuurlijk. Daarom halen we onder de noemer ‘Gasten aan tafel’ extra geld op om ook hen aan tafel 
te kunnen ontvangen. En daar kun je ons dus bij steunen. Geef het vooral door!   

Feestelijk afsluiting verkoop  



We sluiten de verkoopweek feestelijk af met een besloten vrijdagmiddagborrel. Bij ShareLocal, 
waar ook onze vrienden van brouwerij Uiltje aansluiten met een eigen biertap. Van 17.00-19.00 uur. 
De opbrengst van deze borrel gaat eveneens naar ons goede doel.   
Die bijeenkomst is dus besloten, maar jij bent welkom. Geef je wel even van tevoren op. Dat kan 
via obdamjoris@hotmail.com en of wim@antonius-gemeenschap.nl  of  06-33788675 . 

Het begin van een traditie: de Antoniuslezing  
dinsdag 13 juni in de Doopsgezinde Kerk in Haarlem  
met ds. Martijn van Leerdam 
Laat het ’t begin zijn van een nieuwe traditie. Op dinsdag 13 juni is de Doopsgezinde Kerk in 
Haarlem het huis voor onze eerste Antonius Lezing.  
De lezing zal gehouden worden door dominee Martijn van Leerdam, voormalig predikant in Osdorp 
sinds begin mei de nieuwe predikant-directeur van de Pauluskerk in Rotterdam. 

Van Leerdam zal het in zijn lezing hebben over de toekomst van kerken in Nederland, waarbij een 
‘derde weg’ voorstelt: een weg die zich afgrenst van de we-moeten-vasthouden-aan-wat-we-nog-
hebben-mentaliteit van de traditionele, gevestigde kerken in ons land en ook andere dan die van 
moderne megakerken die zich terugtrekken op het spirituele domein, en daarbinnen streven naar 
excellente presentatie en klantenbinding.  
Van Leerdam: ,,De derde weg die ik zal voorstellen is een weg die teruggaat op maatschappelijk 
geëngageerde kerkvernieuwers als Franciscus van Assisi, Dietrich Bonhoeffer en Gustavo 
Guttiérrez. Volgens deze weg staat de kerken en kerkelijke gemeenschappen van vandaag de dag 
slechts drie zaken te doen: bidden, recht doen en wachten op Gods tijd.’’ 

Het muzikale gedeelte van de avond wordt ingevuld door singer-songwriter Ruud Houweling. De 
Volkskrant schreef onlangs over zijn jongste album: ‘Even wankelde zijn geloof in muziek en 
liefde, maar Houweling bezingt het prachtig in de louterende eerste single van zijn nieuwe album. 
Het geloof, in beide, is terug.” 

De lezing is van 19.30 tot 21.30 uur. De Doopsgezinde Kerk is gevestigd aan de Frankestraat 24 in 
Haarlem.  
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         Dominee Martijn van Leerdam en singer-songwriter Ruud Houweling 
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Aperitief voor de ziel & onthulling Vredesbankje voor Vrede 
De jubileumweek wordt afgesloten met onze maandelijkse viering het Aperitief voor de Ziel. In 
deze viering zal pater Franciscaan Rob Hoogeboom voor gaan en ondersteunt het koor 
Wereldmuziek Vocal Group de viering muzikaal. We zullen stil staan bij het verhaal van een 
vluchteling uit Burundi, een vrijwilliger van de Antonius Gemeenschap, dat op bijzondere wijze is 
bewerkt door tekstschrijvers van Verhalenbankje en ingesproken door stemacteurs. Dit vindt om 
16.00 uur plaats bij Buurtcentrum Binnensteeds. Adres: Nieuwe Groenmarkt 20 in Haarlem. 

Vrijwilligersborrel 

‘Met elkaar vierden we het al’ 

In mei vierden we ons tienjarig bestaan natuurlijk al onder elkaar. Dat deden we met een barbecue 
en borrel verzorgd door onze vrienden van Smaak. Muziek was er ook: van het Haarlemse duo Ivo 
Bernard Niki Jacobs. 

Zie hier een foto-impressie: 
  



!  
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Over foto’s gesproken: waar kom jij Antonius tegen? 

In het kader van ons jubileum en omdat het voor veel mensen straks ook vakantie is, willen we je 
iets vragen: waar kom jij Antonius tegen? Zet hem om de foto, vertel ons waar het is, wat je zag en 
wat je meemaakte. We delen de inzendingen graag op onze social media-kanalen. Stuur ze, als je 
wilt naar: obdamjoris@hotmail.com. Een ansichtkaart naar Antonius Gemeenschap, Nieuwe 
Groenmarkt 12, 2011 TW Haarlem mag natuurlijk ook.  

Om in de stemming te komen: de coverfoto komt uit de Chiesa S. Antonio dei Portughesi in Rome, 
waar Antonius-secretaris Richard Stekelenburg in mei ronddwaalde. Onderstaande komen uit 
dezelfde kerk in Rome, de Santa Maria della Consolazione in Rome en de Concattedrale di Santa 
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Maria Assunta in Sutri.  
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Veertig jaar Vredesgebed 

'Als de sirenes klinken, luiden wij de vredesklokken'  

Op 1 mei hielden we een bijzondere editie van ons maandelijkse Vredesgebed, in aanloopcentrum 
Stem in de Stad. In bijzijn van Greet Scholte (95), die 40 jaar geleden deze fraaie traditie in 
Haarlem begon: 'Als de sirenes klinken, luiden wij de vredesklokken'.  

Nee, ze had nooit gedacht dat haar initiatief veertig jaar zou blijven bestaan, vertelt ze na afloop.  



,,Hoe het begon? Dat is een heel verhaal hoor. Het begon eigenlijk toen ik mijn twee broers op 
bezoek had en voor hen de televisie aanzette. Zelf hoefde ik de ellende van het nieuws niet te zien, 
zei ik daarbij. 'Als je niet weet wat er gebeurt, zul je er ook nooit iets aan kunnen doen', was hun 
antwoord. Dat zette me aan het denken.'' 

Het is begin jaren tachtig. De Koude Oorlog is zijn koudst, de wapenwedloop tussen Oost en West 
op zijn hevigst en Nederland beleeft zijn massale anti-kernwapendemonstraties. Greet wordt lid van 
het IKV en Pax Christi. In haar eigen Groenmarktkerk begint ze voorzichtig af te tasten hoe ze zelf 
'iets' zou kunnen doen. Zo ontstond ineens dat idee. ,,Ik moest natuurlijk nog wel toestemming 
krijgen voor het luiden van de klokken...", vertelt ze. 
Die toestemming kreeg ze. En niet alleen van haar eigen kerk. Gaandeweg luidden alle kerken in 
Haarlem en zelfs twee in Heemstede de klokken voor de vrede op de eerste maandag van de maand. 
Greet: ,,Toen nog om 12 uur, tíjdens de sirenes - dat was het aanvankelijke idee. Natuurlijk zijn er 
in de loop der jaren dingen veranderd.'' 

,,Het is mooi om er vandaag weer bij te zijn. En ik vind het heel bijzonder dat ik vandaag de 
vredesboodschap hier mocht uitspreken. Weet je wat het is: dingen die moeten gebeuren, die 
gebeuren vanzelf. En zo gebeurde ook dit.'' 
Het Vredesgebed in het teken van het jubileum werd voorgegaan door Joost van den Bogert van 
Stem in de Stad en Joris Obdam van de Antonius Gemeenschap. De pianobegeleiding werd 
verzorgd door Agnes van Bekkum. 
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Greet Scholte, Joost van den Bogert 
 en Joris Obdam. Foto: RS 

Recept van het kwartaal: pasta met gesmoorde groenten, ( 2 personen)  

Een heerlijk eenvoudig gerecht vol van smaak. Met weinig moeite maar wel een beetje geduld.  

Ingrediënten:  



3 paprika's in grove stukken gesneden. 
1 courgette in grove stukken gesneden. 
2 uien in kwarten gesneden. 

2 vastkokende aardappel in kwarten 
gesneden.  

3 tomaten, gesneden. 
3 hele tenen knoflook. 
1 rode peper in grove stukken gesneden.  
Handpalmpje gedroogde oregano en 
basilicum. 
1 laurierblaadje.  
olijfolie.  
Zout en peper.   
150-200 gram pasta (spaghetti)  
Parmezaanse kaas 
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Benodigdheden: hapjespan diameter ca 28 cm,  pureestamper.  

Snijd de groenten, doe een ruime scheut olijfolie in de licht voorverwarmde hapjespan en voeg alle 
groenten direct toe met flinke snuf zout en peper. Draai het vuur laag en doe de deksel op de 
pan. Langzaam maar zeker zal het vocht uit de groenten komen en verder rustig gesmoord worden 
in het eigen vocht. Roer om de 10 minuten rustig om en voeg na 30 minuten oregano, basilicum en 
laurierblaadje toe. Na 50 minuten: verwijder laurierblad en druk met de pureestamper de gare 
groenten nog iets fijner tot een saus. Er mogen grove stukken overblijven.  
Kook ondertussen het water voor de pasta. Als het water kookt kan het vuur onder de groenten uit 
en even rusten met de deksel op de pan, terwijl de pasta/spaghetti gaart.  
Giet de pasta af en roer goed door de groenten saus en laat nog 2 minuten staan. 
Proef en breng indien nodig extra op smaak met zout, peper of scheutje olijfolie.  
Roer om en serveer.  

Lekker met een beetje Parmezaanse kaas.  

Bon Apetito!  


